
 
 

 

een verlichte geest 

bekrachtigt jouw ideeën 

laat het Licht maar aan 

 

 

laat je schat stralen 

word wie je werkelijk bent 

en kom in je kracht 

 

 

denk nu met je hart 

laat de overgave toe 

alles wordt ‘Licht’er 

                      straal ze verder uit  

die energie van Liefde  

zo ver je maar kan 

 

geloof in een idee 

dat verlossend kan werken 

kijk hoopvol vooruit 

 

blijf dicht bij jezelf 

verdwaal niet in de chaos 

jouw ziel weet de weg 

 

laat je hoop groeien 

door positief te blijven 

en voed dit gedacht 

 

kies voor wat juist voelt 

op weg naar bewustzijnsgroei 

blijf goed afgestemd 

 

 

 

laat donkerte los 

stap op het verlichte pad 

volg wat jou toe-komt 

 

geef raad aan jezelf 

alle wijsheid zit in jou 

luister er maar naar 

 
 



 

lichter en lichter 

samen gaan we er naartoe 

meer Licht en minder zwaar 

 

met je ogen toe 

en je aandacht naar binnen 

zie je zoveel meer 

 

dankbaar omhelzen  

wat voor jou belangrijk is 

rijkelijk gevoel 

 

levensmissie-tip 

gewoon voelen wat goed voelt 

werkt verhelderend 

 

 

in een hart van hoop 

sprankelen lichtbubbeltjes 

die licht uitstralen 
 

 

schaduw na schaduw  

weerspiegelt de waarheid zich  

tot ze lichter wordt 

 

 vanuit een dipje  

weer kracht uit jezelf putten  

bron van zelfliefde 

 

 

 terug naar minder  

om weer bewust te worden  

van de´meer-waarde´ 

 
 

vanuit onze ziel 

het licht kunnen uitstralen  

werkt aanstekelijk 

 

blijven volhouden 

door de wolken schijnt de zon 

het Licht is op komst 

 


